
Na een goed, intens en zeer afwisselend leven 
is van ons heengegaan

Emiel “Mil” Leys
Kolonel op rust van 6 Bn TTr

Gewezen Militair Attaché 
aan de Belgische Ambassade in Polen

Commandeur in de Kroonorde

echtgenoot van Monique Somers

Hij werd geboren te Lier op 31 augustus 1937
en overleed in WZC Meerminnehof te Mortsel

op 19 september 2024.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen 
van Mil op zaterdag 28 september 2024 om 10.30 uur, 

in rouwcentrum “In het Avondrood” te Mortsel, 
Kerkstraat 98.

Samenkomst in het rouwcentrum vanaf 10.10 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het urnenveld  
op de begraafplaats van Mortsel-Dorp, Lepelstraat 1.

Er is gelegenheid tot groeten in voornoemd rouwcentrum 
na telefonische afspraak (03/449.68.61) 

t.e.m. woensdag 25 september - Niet op zondag.

Hij zal gemist worden door:

Monique Somers 
zijn echtgenote

Karin Leys en Charles Delwaide
 Tom Wouters en Véronique Beutels, Arno, Emme
 Marlies Wouters
Eric Leys en Sylvie Vlaminck
 Michiel Leys en Naomi Verslijcke, Lou, Mo
 Eva Leys en Jelle Hoornaert, Cilou, Frances, Zigi
 Laura Leys en Josse Vandecasteele, Otta
Bob Leys en Kathleen Stessens
 Wouter Leys en Johanna Verstraelen
 Bruno Leys
 Liese Van der Perre en Victor Van den Bogaert
 Wannes Van der Perre en Marie Fritz

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

 De families Leys en Somers.

Met dank aan het volledige team van WZC Meerminnehof
 te Mortsel en huisarts Dr. A. Waerebeek 

voor de goede en toegewijde zorgen.

Rouwadres:
Familie Mil Leys
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel
online condoleren via www.goossensencelis.be

Vandáág is de dag, 
hij komt maar één keer, 

morgen dan is het
vandaag al niet meer.

Niet zeuren, geniet
van het leven, het mag, 
maar doe het vandaag, 

want vandaag is de dag.
(Toon Hermans)


